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honderden gedichten 



 honderden gedichten zou ik kunnen schrijven
 de dichter aan het werk zetten
 hem laten zoeken naar regels woorden 
die passen bij een gevoel dat dan woorden heeft

 zich laat herkennen omdat het er al altijd was
 maar liever nog de stilte zonder vorm 
diep genoeg om jou hier te weten
   

 aandacht 
 

zoals ijle madrigalen kathedralen bouwen 
 zo bouwt ons aandachtig kijken
een ruimte voor de goden die we voor elkaar zijn

de uren als versmolten glas op elkaar gelegd
lange gesponnen draden tijd 
waarlangs ons kijken gaat 
zonder haast en onbegrensd gevangen

 niets dat er is buiten dit kijken
niet de hoogmoed van bergen 
het stormen van zeeën 
noch de oneindigheid van een sterrennacht

 alleen nog dit kijken 
 gevuld met de kracht van kwetsbaarheid langs de open geslagen randen 
van eeuwigheid en het begin 


ongezien 


ik zag een vrouw slapen 

in een zomernacht 


waarin de ochtend niet meer bestond alleen maar kijken ongezien


haar golvend laken van huid

waarin ze lag op bed 

gespreid zomaar neergelegd 


doorzichtig als een bloesemblad
 ijler dan een vleugelslag



mariabeeld 

ze staat hier alleen 
de andere nissen zijn leeg 
vertellen over wat er ooit was
 
zij is er nog 
met haar mild geworden kleuren 
-restanten blauw sterrenstof en lippenrood - 
verblijft ze ergens tussen verval en eeuwigheid 

 zonder overdaad 
- als een enkele roos - 
vult ze de hele ruimte 
ze lijkt iets te weten 
dat ik vergeten ben 

net zo rustig als zoekend 
geef ik me over aan het verlangen te antwoorden al weet ik niet op welke vraag
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marktplein 


 ik zag haar door de tunnel van onze handen 
we maakten een zonsondergang 
zomaar midden op de dag 

achter de rug van onze handen
verdwenen de oude stenen van de stad
 de kwartieren van het carillon 
het groen van de grachten 

ik liet me opsluiten 
in de ruimte van haar ogen 

keek als een kind naar haar verhalen
 en de kathedralen van haar fantasie 



sneeuw op mijn huid

 ik noteer vier uur twee en twintig drie punt zes centimeter 

zelf gemeten dus hard bewijs 
dat ik uit meer besta dan gedachten
 van mij of iemand anders
 
dat ik leef omdat ik zie en voel
 hoe sneeuw valt op de grond 
op mijn huid haren ogen 
omdat ik zie hoe de straat witter
stiller en steeds meer van zichzelf wordt

 meer is er niet nodig dan één sneeuwvlok om te weten
 dat jij dus ook meer bent dan gedachten geplukt  
uit de tuin van toen en daar 

meer is er niet nodig om te weten 
dat ik je nog steeds herken aan je voetstappen 
die zonder haast of schroom de straat oversteken
de stoep op gaan en stil houden voor de deur

 nog voor je hand de deur open maakt
 ruik ik geurend voorjaar 
vertrouwd en steeds verrassend nieuw

 ik zal weer naar je kijken en je jas aannemen 
als je binnenkomt om de leegte te vullen 
die nooit leeg is geweest 

niet omdat ik haar vul met niets anders
dan gedachten aan hoe je loopt door de gang 
je kleren aantrekt of je haren droogt 

maar omdat ik je altijd voel 
even dichtbij als de sneeuw hier op mijn huid





mein! 


duizenden ogen zouden kijken  

de schouders ophalen 

duizenden ogen zouden glimlachen jong genoeg om de roep te herkennen

 maar twee ogen 

slechts twee ogen 

zouden glanzen als Venus 

in de winternacht: mein! 








Mein! is het elfde lied uit de liederencyclus Die schöne Müllerin van Franz Schubert




op die dag als je terugkomt 


dans dan met mij  

wieg me in je armen 

met je huid zachter  

dan een deken 

om mij heen 



denk tot dan aan mijn warmte 

als je sneeuw smelt in je handen 
aan onze lente 

als je ijsbloemen ziet op het raam
dan zal ik voor je zijn en achter je gaan 
naast je lopen bij elke stap




ik zal je naam noemen aan de wind
zodat hij je vriend wordt 

de maan vragen je nachten kalm te maken

 alles hier dat maakt dat dit huis een leven is
alles dat handen kunnen aanraken
 kunnen strelen 

zal je met gloeiende wangen verwelkomen
 als je terugkomt mijn lief 






zomerochtend

 alsof het nog lente is 

zo zingen de vogels 

met volle open stem 


op het gras geurend naar hooi
 lig ik even stil als de bomen
 langs het vermoeide water 


aan de overkant tussen muren 

nog nagloeiend van warmte ligt zij 
onder minder dan een laken 


waarom ik niet naast haar lig
 ben ik vergeten 


maar achter mijn dichte ogen 

nog het zuchten van haar huid
 en alles wat we deden 


’t Woudt 


 ik kom er graag als ik niet gevonden wil worden
 of buiten de tijd wil staan 

 dan loop ik over de hof van de kerk
 bekijk de stenen grijs met voorname letters

 lees over een huysman en een echtgenoote van
 denk aan hun eeuwigheid die nu al eeuwen duurt
 of ze elkaar daar ooit nog spraken
 gelukkig voor altijd misschien

 dat ik begraven wilde worden 

waar zij begraven wordt 

hoe dat dan ooit moet 

of ik aan haar graf of zij bij mij

en dat we dan pas echt gescheiden zijn


daar aan de kust

 vloed en eb hebben het strand al lang schoon geveegd
 maar in het zand nog een weten van liggen
 en hoe we dronken dansten in de golven
 lopend tussen zee en lucht  

 reikend naar blauw als was het naar elkaar
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liefdesbrief
 
dronken van verwachting  

tasten haar ogen

langs zijn lijnen


strelen de beelden

uit zijn woorden



projecteren ze

op niets anders dan haar

koortsige verbeelding  

zoals alleen geliefden dat kunnen
 
in een waterval van kijken  

zoals alleen geliefden dat kunnen
 word ik geboren in haar ogen

die zonder mij blind zouden zijn

zonder adem huid zweet of

zwoegende woorden

met niets anders dan kijken

boetseert ze mijn bestaan



in zijn ogen
 
mijn lief kijkt naar me 



langer nog dan lang kan duren



-  de adamsappel 

schokt in zijn keel  - 


legt met zijn kijken 

een nieuwe huid over mijn huid
vormt me tot het beeld dat hij wil zien

 wie zijn ogen van me maken

welke vrouw van daar of ooit 

ver weg of juist dichtbij 

ik durf het niet te denken 


maar wat geeft het 

als niemand anders dan ik 

nu hier met hem 

zijn blik ziet oplossen 

in de mist 


kijk  - mijn lief – kijk 



weggaan 



er nog zijn aanraakbaar verbonden
 met een ik of een wij en toch zo leeg als
 een vergeten jas aan een kapstok

als je moet als je weg moet gaan hoe maak je dan van een koffer een ark
 wat kies je van elke twee tranen
 als alles oplost in klam zweet

 terwijl muren blind overeind blijven
 wolken zich wit liegen 

hoe pak je een trui een broek hoe
 kies je een foto uit een zomer die je achterlaat 



morgen zal ik het weten misschien

verdwijnende wereld 



’s morgens vroeg zag ik op een hoogte
tussen koeien en kerktorens in
 de mist zweven alsof ze ergens op wachtte

niet dat ze zoiets als een wil had
 het was de thermodynamica 

die ze onwrikbaar aan de grond hield
 maar daar gaan gedichten niet over

 die vertellen dat de nacht 

nog geen afscheid kon nemen 

van zijn geliefde aarde 



dichters schrijven niet 

over een aërosol of een 

suspensie van logica en water 

liever veel liever leren ze je kijken
 naar een verkoelende hand 

op een koortsig gezicht 

van aarde en verse voren 

hoeveel tijd nog krijgen dichters
 nu de liefde al ontleed wordt in feromonen
 het toeval beheersd door lambda parameters
 hoe lang nog totdat een algoritme ook deze woorden schrijft 
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principia 




drink de letters in en proef de dorst van de dichter
 drijf met gespreide vingers op de klinkerstroom
 waar consonanten de vingertoppen betrommelen

 absolute ruimte zal 
vanuit zijn eigen natuur 

zonder relatie met het externe
altijd onveranderlijk en onbeweeglijk blijven

verklaar mij niet uit meer
dan dat wat waar is 
en voldoende 



beweeg me in je pupil 

tast de lijnen af 

de contouren van mijn taal 






mevrouw de Groot – Hemeijer

 tussen fotolijstjes 

opgepoetst eiken en

trage eenzaamheid

zit ze in haar stoel


de huid

van zachtheid

tot eelt gewreven



de bloeiende kralen van 

hun samenzijn ooit

streelt ze 

tussen haar vingertoppen

tot onbevlekte liefde



als een rozenkrans

wervelt zijn stem

in haar rond

verlokt haar

uit de tijd

zodat gisteren

weer vandaag kan zijn 



kamer 3.21 noord 

verlangen ligt gebroken in bed
 te vaak bedrogen en misbruikt
 hongerig naar vervulling en geborgenheid
 aan hijgerige stemmen haar hart geleend
 maar steeds opnieuw bedrogen


het maalt maar door 

de vragen 

zonder moed om 

het antwoord te slikken 



waarom mag ik  

niet oprecht zijn 

niet zijn wie ik ben 

waarom van god en hoop verlaten

 onder een laken dat moet troosten
 hoekig tegenover de deur 

en de witte broekpakken

ligt ze op haar zij gedraaid 



het stoplicht springt op groen

 op zoek naar roddels 

bezoekt het burgerfatsoen 

met fruit en bloemen zijn vrienden

 realist stapt haar kamer in 

bekijkt dankbaar 

dat ze nog hier ligt 

en niet op een spoorlijn 

haar breekbare rug 



hou me vast 

al is het even maar 



het laken wringt en schokt zich
 tot de vorm van haar verdriet

 als ze stopt met huilen 

laat realist verlangen los 


morgen zal ik er voor je zijn



drempel 



een naam genoemd 

gevraagd, gewild 


een ruimte geduid 

vermoed 

maar onbetreden 


bedeesd en zich onbewust van de kracht van haar kwetsbaarheid
wacht ze schuchter op de drempel
 als een vogel met vleugels trillend tegen het geboortevlies

 genoemd, gevraagd, gewild 



op de drempel van een ruimte 

nieuw gevormd uit eeuwenoude sporen
 met geen ander doel 

voor niets en niemand anders 

dan voor dit worden 



maar toch haar huiveren 

haar bevroren trillen 

en geloken ogen 

zoekend naar om het even wat voor kern

het is dorst naar licht, honger naar vuur
 gekomen uit de steenlagen van de aarde
 en het wervelende water dat 

de kracht van deze jonge toekomst ontstolt

 het omspant de ruimte met tijd en richting
 bekleedt haar, strekt haar uit
 tot het versnelde vallen begint en
 doorbrekend schokken van schepping
 de ruimte verkent 

oneindig haar grenzeloosheid vult
 haar bestemming wordt 


genoemd gevraagd 

gewild gekend 



langs rustig water
 ik kijk hoe ze hier ligt 

een eeuwenoude grafsteen 

in de armen van de Eem 

zie hoe ze zich laat wiegen  

in een beweging van heimwee en thuiskomen

 met het kijken groeit een stilte
 stiller dan mijn oren kunnen horen
 worden de ruisende bomen kathedralen
 waarin de geliefden van ooit weer zingen
 dansen haast over het water naar elkaar toe

 geheiligd door tranen van troost en afscheid
 strooien hun stemmen rozenbladeren van kaddish en kyrie in het rond
 
er is niemand meer die hen kent
en zij is te oud om hun namen nog te kunnen dragen
 maar aan het mos dat haar bedekt
 kun je zien hoe zacht hun liefde was









 Langs rustig water is de Joods Portugese begraafplaats te Amersfoort





stadsvernieuwing
 
ik was nog een jongen 

toen woonlaag voor woonlaag 

hier werd opgetrokken door economen en ambtenaren
 
het was mijn huis maar verder voor niemand bijzonder
 dus moest het nog dit decennium weer wijken
 voor de nieuwe taal van duurzaamheid spelen en recreëren

 achter het hekwerk houdt de groene bank nog vol
 maar tussen de betonresten en stoeptegels komen de klaprozen al omhoog 

salueren nog één keer voor mijn jeugd
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Gymnopédie
 
uit een menuet van nacht 

glij ik met de zon 
in een dans van toetsen en handen
 word ik opgetild in een pas de deux

 gedachten als zwanen door de lucht
 op vleugels als kind van de morgen

 wat in de nacht nog lichtjaren ver was
ongrijpbaar aan de andere kant van onzekerheid
 krijgt stem en gezicht 

even dichtbij als de verte ver was
 
verlangen en vervulling vallen samen op een klok zonder wijzers 

in een pas geboren heelal  

vrij van geboden en gewoontes

 rust en beweging ononderscheiden
 geen onder of boven nu of toen
 niets dat verder reikt dan dit zweven







 Gymnopédie is een compositie van Eric Satie. 



die ik wil zijn
 

ooit zo dichtbij

als huid op mijn huid 

noem hem kind of naaktheid 

die ik zoek langs het water op de velden
 aan de grond en in de lucht 

noem hem onschuld of verlangen

 soms zie ik ergens in een spiegel
 zijn ogen glanzen in mijn gezicht
 strelend met mijn vingers 

kussend met mijn lippen 


hoor ik hem praten met mijn stem
 ontroert hij me met zijn woorden
 maar voor ik met hem kan spreken
 is hij weer verdwenen onvindbaar
 als een druppel in de zee 

uiteen 




ik zag mijn ledematen

schokken en tasten

naar richting en elkaar


sommigen reikten omhoog

naar het lichte blauw

andere tastten omlaag naar koel water

 armen zochten naar handen

vingers losgeraakt klauwden in aarde
 ogen staarden nat in een leegte

 schouders schokten los van keel en stem
 knieën bogen zich terug naar geboorte
 waar alleen nog het scheuren bleef

mei 


ik ging naar buiten om de lente te zien
 op de dijk zag ik appelbloesem
 geurend naar toekomst

als een naakt meisje


aan het strand zag ik meeuwen
 net voor de branding uit

zo dichtbij dat je hun zweven kon aanraken

 aan de hemel zag ik sterrennevels
 lichtjaren hier vandaan

rood gesluierd als prinsessen
 uit duizend en een nacht



klaprozen in mei
 
sommigen met opengeslagen kroonbladeren
 rood lang en slank, brutaal stralende debutanten

 enkelen het beginsel van de vrucht al in de stamper
 bezwangerd door helmknoppen geel van stuifmeel

 de meesten nog dromend onder dichtgeslagen kelken
 met waterdruppels op hun wimpers

 allen verbonden met dezelfde wortelrozet
 dezelfde mulle grond en 
drinkend uit dezelfde zachte aarde




pelgrim 


een pelgrim te zijn

en naast elkaar te gaan


vertrouwend op de weg 

gebaand door het zoeken van eeuwen

 oude stenen te betasten 

uitgesleten dorpels 

over te gaan 


tarwe halmen te wiegen in de wind
de vogels te volgen op hun vlucht

 te lopen tussen de strofen 

van het zonnelied 

als broeder van de wind 

en zuster van het water 


een pelgrim te zijn  

onrecht en onmacht voorbij 

en daar aan te komen 
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het eerste slapen
 ik heb langzaam geslapen 

in een tuin van licht 

tussen groen 

nat van geboorte 

en dieren nog ongenoemd 



ik taste hun huid 

bekeek hun lopen 



en voor het eerst 

proefde ik een bittere eenzaamheid




Osiris 



zomaar staan 

stiller nog dan een boom 

of zijn wortels onbewogen 

gedachten en vragen  

dichterbij nog dan huid en adem

 in dit nog niets en niets meer
 komt de stilte als archivaris en griffier
 met vragen over het verlangen dat nog in mijn oren suist
 en de schaamte die mijn ledematen verstijft
 teveel vragen om nog te ademen of te luisteren

 vergeet de naam voor het ding dat mijn lichaam is
 nu mijn handen geen aarde meer raken
 mijn mond je lippen niet meer vindt

 ik wacht de tijd dat we weer samen ademhalen
 huid tegen huid in een nacht 

waarin morgen eeuwig ver weg is




daar 


ik was waar ik nog nooit was geweest
 zag dat daar het gras groen was als gras
 
niets wat er niet hoorde 

onbeduidend of overbodig was 


in de nachten - fonkelend van verte
 voelde ik nabijheid 

als van een huid op mijn huid

 zonder te zien wist ik 

dat dit het was 

waardoor mijn slapen 

een rusten werd 

als lag ik 

wachtend op de jongste dag 




Ophelia 


diep onder mijn strakgetrokken huid
in mijn donkerste diepte 

leg ik armen vol nacht om haarheen
 kus haar stille lippen 

fluister de stilte van een uitgestrekt bos
 in haar oren weer het ruisen 

van bomen het zuchten 

van hout ver boven ons 


 

lentebloesem
 wanneer ik later in de eindeloze verte val
 verder weg dan iemand ooit heeft gezien 

leg dan je warmte nog één keer naast me
 zing voor me zonder woorden 

over de lentebloesem en hoe 

zoet als wijn en licht het was
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 Selene 


bij het stille licht van een zomernacht
 in die uren zonder haast of dorst
 keek ik naar de witte wanden van tijd en ruimte

 hoog in het midden 

helder als het kwarts van een bergrivier
 haar rondgesloten oneindigheid

 trillend sterrenblauw en rozenrood
 diep in haar geborgen 



vanuit een weten ouder dan steen
riep ik haar naam 

hoorde in haar stille antwoord
 een echo van een eeuwenoud verlangen


 

otche nash
 
jij die geeft dat sterren meer zijn
 dan het licht voor onze ogen 

dat we geboren worden steeds opnieuw
 uit een visioen ouder dan woorden

 verder weg dan de langste reis
 maar dichterbij dan het kloppen van ons hart
 die niet vraagt wie ik was wanneer waar of waarom
maar precies doet dat wat voldoende is hier en nu

die steeds als ik breekbaar ben als glas
 zomaar - in de geur van natte aarde
 of de stilte van een lied - 

laat zien hoe gewoon het bijzondere is

 hoe kon ik ooit vergeten dat jij er al was
 voordat ik je ooit ging zoeken
 vanaf de eerste dag tot de allerlaatste




chorus angelorum te suspiciat

in de open hemel van een wintermorgen
 stond ik in een laan met bomen 


- met hun slanke armen vormden ze een perfect gotisch middenschip - 



een kathedraal van hout en licht
 eeuwig als in een requiem 

zo groots en stil 

dat ik me klein en machtig tegelijk voelde

 in het zonlicht even onbeweeglijk als hun vertrouwen
 wachtten ze als postulanten 

op het komend habijt van witte sneeuw

takken wolken niets bewoog 

tot het kind begon te zingen 





Jerusalaim
 
zoals ik ongeboren 

warmte kende 

maar niet haar hand 



haar mond niet zag 

maar haar stem al hoorde 


licht mijn ruimte vulde 

zonder ooit een zon te zien opkomen

 zo vermoed ik jou 


tussen het blauw van sterren 

achter de lichtheid van glas 



in het trillen van mijn hart 

en de stilte van dit lied 




 

tast naar me
 als een fossiel in een al eeuwenoude steen
 tussen het gruis van schuld en verleden
 wacht ik op je handen die me doen ontwaken
 en de zon op mijn huid leggen

 vanuit de lentes die we deelden
 wil ik nu nog ongeboren 

schreeuwend zonder stem 

opnieuw je handen naar mij leiden

 tast naar me in oneindige diepte als in de eerste nacht 

boetseer me met het zweet van je handen
 jij weer beginnend mij 


 

 



 

 

 

 

zonder haast is een gedichtenbundel over verlangen over kijken en over verwondering. 

In compacte en beeldende taal komen uiteenlopende onderwerpen voorbij als de wetten van Newton, klaprozen in mei of een eeuwenoud kerkhof. 



Aansluitend op het thema zonder haast is in de bundel een fotoserie opgenomen over museumbezoekers. 
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